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ZWO-commissie 
Binnen de kerk zijn er allerlei werkgroepen actief. Ook de ZWO‐commissie is zo’n werkgroep. We kunnen 

ons voorstellen dat niet bij iedereen bekend is wie wij zijn en wat we doen. Op deze pagina’s maakt u kennis 

met de leden van de ZWO‐commissie en leest u over de World Servants 

Maak kennis met… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Gertine 

Hallo, mijn naam is Gertine Dunnewind, ben getrouwd en moeder van 3 tieners. Ik ben opgegroeid in een 

christelijk gezin, ging naar een christelijke school, wekelijks naar de kerk en deed mee aan de 

kinder/jeugdactiviteiten die georganiseerd werden in de kerk. Op mijn 19e ben ik met project Serve naar Tsjechië 

geweest, dit is vergelijkbaar met de huidige World Servants. Dat heeft mijn geloof een boost gegeven. Iets 

kunnen betekenen voor een ander die het (veel) minder heeft dan ons, in een andere cultuur, samen met andere 

jongeren, het was een geweldige ervaring! Dat gun ik ook de 11 jongeren die volgend jaar op reis gaan, een reis 

om nooit te vergeten! Ook u kunt uw steentje bijdragen door hen te sponsoren en voor hen te bidden!  

In de afgelopen 20 jaar dat ik in Ommen woon ben ik op veel fronten binnen de kerk en in de samenleving actief 

(geweest) en dat heeft mijn leven op meerdere manieren verrijkt. Sinds een paar maanden ben ik lid van de 

ZWO‐commissie. Op Wikipedia staat: zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur. 

Als Christenen hebben wij de opdracht gekregen om het geloof te verspreiden en ik denk dat je dit op meerdere 

manieren kan doen. Niet alleen door erover te spreken, maar juist ook door iets voor een ander te doen; Gods 

liefde die we door mogen geven. De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat wij binnen de ZWO‐commissie op 

zoek zijn naar deze parels, mensen die niet alleen voor zichzelf leven maar zich in willen zetten om het evangelie 

in andere culturen te verkondigen door woord en daad. Door gebed en geld kunnen wij hen ondersteunen.  

 

Tot slot wil ik u nog de woorden van opwekking 404 meegeven.  

Dit werd ons lijflied toen wij naar Tsjechië gingen: 

 

Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap.  

Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.  

2000 jaar, en dag en nacht, brandt deze vlam, verlicht ons land.  

Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt.  

 

Laat de vlam weer branden, als een helder baken. Als heraut, van ’t morgenuur.  

Laat het lied weer sprank’len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 

 

De liefde roept, de waarheid spreekt; dat is de kracht waarmee wij gaan.  

Om hen die vallen, hen die wank’len, op te vangen in Uw naam. 

 

Door in de ZWO‐commissie plaats te nemen hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen, de vlam brandend 

te houden tot op de dag dat Jezus terug zal komen. 

…Erik 

Ik ben Erik Veurink en ik ben sinds 3 jaar 

penningmeester van de ZWO‐commissie. Ik ben 

getrouwd met Esther en we hebben 4 kinderen. In 

mijn dagelijkse werk ben ik actief in de financiële 

dienstverlening. Ik vind het fijn om op dit gebied een 

rol binnen de kerk te kunnen invullen. Het is 

waardevol om meer te weten over de doelen die we 

als Kerk samen steunen. Daarnaast nog een 

gezellige club ook! Wil jij ook de ZWO doelen en 

projecten steunen laat het ons weten of stuur een 

mail naar  

 

penningmeester‐zendingscommissie@pkn‐

ommen.nl  

…Lusette 

Mijn naam is Lusette van Harten. Samen met mijn 

man Thijs woon ik aan het Ommerkanaal. Wij hebben 

4 kinderen (tussen de 18 en 26 jaar) en een 

kleindochter.   

Sinds 2021 ben ik lid van de ZWO‐commissie. Het 

leuke aan de ZWO‐commissie is dat je praktisch bezig 

bent binnen de kerk. Met de opdracht te delen met 

mensen die het met veel minder moeten doen. In 

actie te komen voor anderen dichtbij en verder weg. 

Of zoals Kerk in Actie het verwoordt: Geïnspireerd 

door ons geloof te delen wat ons gegeven is aan tijd, 

talent, aandacht en zorg, geld en goed. Zo proberen 

we binnen de kerk aandacht te vragen voor allerlei 

projecten in binnen‐ en buitenland, die aansluiten bij 

deze opdracht.  
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…Marry 

Mijn naam is Marry de Lange, sinds afgelopen jaar 

doe ik mee in de ZWO: Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking. Samen, vanuit de 

hervormde en gereformeerde gemeenten, zijn we 

een commissie. 

Het is fijn om samen iets te doen voor een ander, 

dichtbij en veraf. 

Iedere zondag is de deurcollecte onder andere voor 

de ZWO. Er zijn veel buitenlandse doelen waar we 

aan kunnen en mogen doneren.  Dit doen we aan de 

hand van het landelijke collecterooster.  

Dit gedicht/gebed spreekt me aan. 

 

Maak ons enthousiast 

 

God, wat goed dat er telkens weer mensen zijn,  

die warmlopen voor wat ze belangrijk vinden.  

Die gegrepen zijn door een ideaal  

en zich daar helemaal voor inzetten. 

Bedankt voor de mensen die acties organiseren voor 

een goed doel. 

Voor al diegenen die in hun enthousiasme  

anderen meeslepen en bergen verzetten  

voor al die ijveraars voor een beter milieu  

en betere leefomstandigheden, 

voor anderen die weinig of niets hebben.  

Help ons los te komen van de laksheid en lauwheid 

van het leven van alle dag. 

Maak ons enthousiast  

voor een wereld van vrede en gerechtigheid. 

…Hermy 

Ik ben Hermy van Dijk. Een aantal jaren geleden ben ik 

gevraagd om lid te worden van de ZWO‐commissie, 

toen nog de zendingscommissie en al snel ben ik het 

secretariaat gaan doen.   

Wat ik zie en lees is dat er zoveel aan de hand is in de 

wereld waarin we leven. Steeds weer zijn er oorlogen, 

natuurrampen, worden er mensen vervolgd om allerlei 

redenen en is er zoveel ongelijkheid. Het doet me best 

veel en daarom vind ik het zo mooi dat er ook een 

keerzijde is. De Heilige Geest vult ons en vuurt ons aan 

om aan de slag te gaan in deze wereld. De liefde die 

Jezus ons leert door te geven. Aan mensen dichtbij of 

ver weg en daar waar het nodig is hulp te bieden. 

Via vele organisaties gaan mensen op weg. Onlangs 

zagen we het nog, bij de aardbevingen in Turkije en 

Syrië. Mensen staan op om hulp te bieden. Ook vanuit 

de Protestantse kerken (Kerk in Actie) zijn er veel 

mensen actief en worden uitgezonden naar 

verschillende plekken op de wereld. Als u geeft aan de 

collecte voor een doel/project van Kerk in Actie, dan 

helpt u mee aan het werk wat deze mensen doen. 

Een mooi voorbeeld hoorden we op een vergadering waar 

we met meerdere ZWO-commissies waren.  

In Syrië woedt al een hele tijd een oorlog waardoor veel 

mensen niet anders konden dan op de vlucht slaan. De 

oorlog duurt maar voort en in die strijd waren er opeens 

ook de verwoestende aardbevingen. Te midden van de 

oorlog wordt het land ook weer opgebouwd. Mede door de 

hulp van Kerk in Actie is er onder andere een kerk in 

Aleppo opgebouwd en het mooie is dat deze kerk tijdens 

de aardbevingen intact is gebleven, en na de 

aardbevingen een schuilplaats bood aan veel mensen.  

Naast hulp door Kerk in Actie zijn er wereldwijd ook veel 

andere organisaties die helpen om de 

leefomstandigheden van mensen te verbeteren. En ook 

vanuit Ommen wordt er hulp geboden. Ik denk aan 

bijvoorbeeld SOVO, onze Ommer organisatie die geld 

en goederen inzamelt voor de mensen in Oekraïne, aan 

Agnes Kroese die zich inzet voor Dorcas, Stichting Good 

Hope en ook aan de enthousiaste groep jongeren in 

Ommen die volgend jaar aan de slag gaan om ergens op 

de wereld te zorgen voor verandering. Over de World 

Servants leest u in deze katern.   

 

En zo zijn er ontzettend veel mensen die zich inzetten 

voor een betere wereld. Daar kunnen we alleen maar 

heel dankbaar voor zijn en hen steunen door gebed & 

geld, goederen of voedsel. 

Dankzij uw giften die u via collecte geeft of door het 

over te maken op de rekening van de ZWO‐commissie 

kunnen wij veel mooie doelen steunen!  

Kent u zelf een mooi doel en zou u graag willen dat deze 

door onze kerken wordt ondersteund, geef het door aan 

ons!  

 

…Diny 

 

Mijn naam is Diny Laarman. Ook ik mag deel uit 

maken van de ZWO‐commissie.  Onze zorg voor de 

naaste reikt verder dan onze landsgrens. God heeft 

ons de opdracht gegeven om naar elkaar om te zien:  

Vanuit het evangelie mogen we ons daar op richten en 

met hen delen veraf en dichtbij. Wij waren vier 

maanden een gastgezin voor Oekraïners en maakten 

van dichtbij mee hoe het is om vluchteling te zijn. 

Welk impact dit heeft op hun bestaan en hoe ze 

momenteel in Oekraïne overleven. 

 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Boslust 

en mag de leerlingen in de eindgroep begeleiden naar 

een zinvolle toekomst. Zij zijn betrokken, zichzelf en 

waardevol. Elke dag mogen we van elkaar leren. 

 

Naast ons gezin mag ik enig pastoraal werk verrichten 

binnen onze Hervormde gemeente en help ik in de 

zomermaand als vrijwilliger bij het 

openluchtzwembad in Ommen. Op deze manier hoop 

ik een steentje bij te dragen. 
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Actiegroep Ommen  

bouwt aan  

verandering! 

 

In de zomer van 2024 zullen  

11 jongeren afreizen naar het 

buitenland om te bouwen aan verandering.  

Op dit moment is nog niet bekend waar de reis naar toe 

zal gaan. Rond Pinksteren zullen de projecten online 

komen en zal er gekozen worden. 

 

Wat houdt World Servants in? Op de website staat het als 

volgt verwoord:  

 

Word deel van de droom van mensen ver weg en bouw 

mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en 

essentiële sociale voorzieningen. Meegaan met World 

Servants is een avontuur dat je leven verandert. 

Vrijwilligerswerk in het buitenland verbreedt je horizon. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen.  

 

World Servants bereikt twee dingen. Ten eerste wordt een gemeenschap in een ontwikkelingsland geholpen met bijvoorbeeld de 

komst van een school of kliniek. De bevolking kan zich zo verder ontwikkelen. Ten tweede ontwikkelen deelnemers hun talenten, 

maken ze andere plannen voor de toekomst en kijken ze anders naar armoede en geloven. De werkwijze van World Servants is erop 

gericht om een maximale, duurzame impact te bereiken, zowel bij de deelnemers als in de projectlanden. 

 

Naast het bouwen aan scholen/klinieken is er iedere ochtend een GGG (goede morgen gesprek) en is er tijd voor bezinning en 

ontspanning. In Spreuken 16:3 staat: ‘Vertrouw bij je werk op de HEER en je plannen zullen slagen’. We mogen weten dat God werkt 

door mensen; de jongeren mogen Gods goedheid en liefde doorgeven! De komende 12 maanden zullen wij geregeld acties houden 

om deze reis te kunnen financieren, wij houden u op de hoogte! Daarnaast willen wij u vragen of u voor ons wil bidden. 

 

Op https://www.worldservants.nl/ommen vindt u meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Lisa Veurink en kom uit 

Stegeren. Ik ben 17 jaar oud en doe de 

opleiding Verpleegkunde op het Alfa College.  

 

Ik ga in de zomer van 2024 mee met World 

Servants. Ik heb mij opgegeven, omdat ik de 

mensen daar graag wil helpen. 

Ik kijk er naar uit! 

Ik ben Ruben Berger, 

16 jaar oud en hoop in 

de zomer van 2024 

naar een 

ontwikkelingsland te 

gaan om daar te 

helpen bouwen aan 

verandering.  

 

Ik heb hiervoor gekozen, omdat mij het 

interessant lijkt om met hun cultuur 

kennis te maken en om erachter te 

komen hoe en waar zij in het geloof staan 

en hoe ze met het geloof omgaan. 

Daarnaast lijkt mij het een fantastische 

activiteit die ik nooit z vergeten. Het doel 

om iets te bouwen voor deze mensen en 

te kunnen zien hoe dankbaar ze hier mee 

zullen zijn lijkt mij ook heel mooi. 

Mijn naam is Romy Dunnewind en ik ga in de 

zomer van 2024 mee met World Servants. Ik 

ben 17 jaar en kom uit Ommen. Ik zit op de 

opleiding Ad Management op Windesheim.  

Ik heb me opgegeven voor World Servants, 

omdat ik graag mensen wil helpen. Mij lijkt het 

mooi om te zien dat we het leven voor de 

mensen daar een beetje beter kunnen 

maken. Ik heb er veel zin in! 
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Mijn naam is 

Maudi Weller en 

ik ben 18 jaar 

oud. Ik woon in 

Ommen en 

studeer aan de 

lerarenopleiding 

gezondheidszorg 

en welzijn op 

Windesheim in 

Zwolle. 

 

Volgend jaar zomer ga ik mee 

met World Servants naar een 

ontwikkelingsland. Ik ga mee 

zodat ik de mensen daar kan 

helpen en hun toekomst kan 

verbeteren. 

Ik ben Indy Bolks 

en ik ben 17 jaar 

(als ik mee ga 

ben ik 18). Ik 

woon in Ommen 

en in mijn vrije tijd 

vind ik het leuk 

om te hockeyen  
en wat leuks te doen met 
vriendinnen! 
 

Ik ga mee op werkvakantie omdat 

het mij een superleuke ervaring 

lijkt en helpen de  

wereld te verbeteren! 

Mijn naam is Daan van der 

Tol. Ik ben 17 jaar oud en ik 

wil graag mee met World 

Servants, omdat ik graag 

mensen in 

ontwikkelingslanden wil 

helpen om iets te bouwen 

waar de 

mensen wat 

aan hebben. 

En het lijkt 

me mooi om 

de cultuur in 

dat land te 

leren 

kennen. 

Ik ben Kim Kuipers, ik ga volgend jaar in de zomer mee met World Servants. Ik ben 17 jaar 

oud en ik woon in Ommen. Ik zit in het 2e leerjaar van de opleiding pedagogisch medewerker. 

Ik doe dit op het Alfa College in Hardenberg.  

 

Ik ga mee met World Servants, omdat ik dit een hele mooie kans vind om te doen en ik vind 

het fijn dat ik wat voor een ander kan betekenen door dit te doen.  Ik ben ook erg benieuwd 

hoe het er daaraantoe gaat en hoop hier wat van te leren. Ik heb er zin in! 

Hoi, ik ben Marloes en ik ben 16 

jaar. Ik doe nu vwo 5. In mijn vrije 

tijd vind ik het leuk om te voetballen 

en ik werk bij de Jumbo.  

 

Ik doe mee met World Servants, 

omdat ik het belangrijk vind om 

mensen te helpen. Ook zie ik op 

deze manier een stukje van de 

wereld en de verschillende 

culturen. 

Ik ben Judith, ik ben 17 jaar en 

zit nu in 5 VWO. In mijn vrije 

tijd vind ik het leuk om te 

hockeyen. 

 

Ik ga mee op werkvakantie 

omdat ik altijd al naar een 

ander land heb willen gaan om 

andere culturen te leren 

kennen. En mensen daar te 

helpen.   

Mijn naam is Wouter Wassens. Ik ben 16 

jaar en zit momenteel in 5 VWO op het 

Vechtdal College in Ommen. Ik werk bij de 

AnyTyme en vind het leuk om in mijn vrije 

tijd te voetballen.  

Mij lijkt het hartstikke gaaf om mee te gaan 

met World Servants naar een 

ontwikkelingsland. Er heerst helaas nog 

heel veel armoede in de wereld en om zulke 

mensen te helpen lijkt mij een mooi gebaar.  

 

 

Ook lijkt het me gaaf om daar met hen een school, of ander 

gebouw te bouwen waar ze nog heel lang in de toekomst profijt 

van zullen hebben. 

Hallo, ik ben Lars, ik 

ben 17 jaar en ik ga net 

als de andere World 

Servants in de zomer 

van 2024 naar een 

ontwikkelingsland.  

 

 

Dit doe ik omdat ik de mensen daar 

graag wil helpen, zodat hun levens 

veranderd kunnen worden. Maar niet 

alleen hun levens, ook die van mijzelf, 

door te groeien in mijn geloof in God.

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Ommen 

secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl   

penningmeester-zendingscommissie@pkn-ommen.nl 

NL49 RABO 0348 9044 87 → Met uw gi= steunen we allerlei mooie organisa>es! 


